
In de week gelegd, 28-25, 06-07-2025, Taal, ons kapitaal 

Jesaja 66, 10-14c; Galaten 6,14-18; Lucas 10, 1-12.17-20 

 

Méér dan we soms beseffen, vormt taal ons kapitáál. Echter, twee Tilburgse 

wetenschapsfilosofen, De Regt en Dooremalen, bepleiten (Trouw 28-06-2025) dat 

mensen die waarheid zoeken, metaforen moeten ‘mijden als de pest’. Metafoor? 

Hun bezwaar: beeldspraak is onwaar en vertroebelt het zicht op de  

werkelijkheid. Zij wijzen naar politici die met taal tegenstanders wegzetten als 

‘bad guys’ en medestanders kronen met troetelnamen als ‘daddy’. Taal kan 

mensen maken en breken -metafoor. Al ons doen en denken wordt bemiddeld 

door taal. Bracht wetenschap ons vindingen die het leven veranderden, ook 

religie en kunst voeren ons in een andere werkelijkheid. Daarom de metafoor 

liever niet mijden, maar leren hanteren. Zij maakt de wereld groter.       

 

De Bijbel, vól metaforen, vertelt hoe mensen God hebben ervaren. Zij mogen ons optillen uit 

de ellende waarin we verzeild kunnen raken. In de eerste lezing tekent Jesaja voor ons het 

heiligdom Jeruzalem. Hier rust Gods Woord. Hij beschrijft haar als een moeder die ons, ‘haar 

kinderen’, zoogt aan haar rijke boezem. Vrede stroomt hier als een rivier, en God zegt tot 

mensen die bedroefd zijn, dat Hij hen zal  troosten ‘als een moeder haar kind’. En meer: allen 

die zich vermoeid en verdroogd voelen, komen opnieuw tot bloei. Overweldigend! 

 

Paulus schrijft dat hij zich beroemt op het kruis van de Heer, op alles wat Jezus omwille van 

ons heeft doorstaan. Daardoor is de wereld zélf voor Paulus ‘gekruisigd’, dood. Haar kwaad 

heeft geen macht meer over hem. Over de toenmalige strijdvraag wel of niet het merkteken 

van de besnijdenis te moeten dragen om je met God verbonden te weten, stelt hij dat hij de 

merktekens van Christus in zijn lichaam draagt. Het woord van Jezus heeft hem tot een 

nieuwe schepping gemaakt. 

 

Jezus genas mensen in zijn aardse leven, heelde en inspireerde hen. Hij sprak vooral in   

‘beelden’(Mat.13-1). Vandaag vertelt Lucas dat Jezus twee en zeventig 

mensen aanwijst die het goede nieuws van Gods liefde voor heel zijn 

schepping aan de wereld moeten verkondigen. De oogst is groot, maar 

arbeiders zijn er weinig. Veel mensen vragen hiernaar, maar te weínig 

geven dit nieuws door. Genees de zieken, vervolgt Jezus, en laat zien 

dat het Rijk van God nabij is. Spreek de rijke taal van Gods liefde. 

Luisteren ze niet, schud dan het stof van je voeten en vervolg je weg.   

 

 

 

   

 

 

 

 


